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‘Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan’

Net aan weliswaar, want zijn inkomen ging bijna 
helemaal op aan onze vaste lasten. En hoewel hij 
daar nooit iets over zei, voelde ik me toch een beetje 
schuldig. Doordat ik zelf ontslag had genomen bij 
de bank, kwam ik niet in aanmerking voor een 
WW-uitkering en droeg ik �nancieel dus niets bij. Met 
thuiswerk hoopte ik dat te kunnen veranderen.”

Gemengde gevoelens
“Nadat ik de vrouw van de oproep een berichtje stuurde 
dat ik interesse had, reageerde ze snel. Ze legde uit dat het 
heel leuk en makkelijk werk was. Het enige wat ik hoefde 
te doen, was een speciale rekening openen zodat grote 
aandeelhouders �ctief hun aandelen aan mij konden 
verkopen. Dit zouden ze in de periodes doen dat het slecht 
ging op de beurs. Hun aandelen waren dan minder waard, 
maar doordat ze voor een laag bedrag tijdelijk bij mij 
‘geparkeerd’ konden worden, konden ze in betere tijden 
weer voor hetzelfde bedrag worden teruggekocht. 
Hierdoor hoefden aandeelhouders geen extra kosten te 
maken en waren hun aandelen veilig. Hoewel het best 
aannemelijk klonk, was het voor mij niet echt duidelijk 
wat mijn rol hierin was. Want wat moest ík dan eigenlijk 
doen? Volgens de vrouw was dat het mooie van alles: ik 
hoefde niet veel te doen. Het openen en beheren van de 
rekening was voldoende. Het was volgens haar ook 100 
procent legaal, dus ik hoefde niet bang te zijn dat 
ik iets zou doen wat niet mocht. En ik zou er zo’n 
achthonderd euro per maand mee verdienen. Een lekker 
extraatje, dat we goed konden gebruiken. Met gemengde 
gevoelens hoorde ik het aan. De vrouw vertelde er zo 
enthousiast en zakelijk over dat ik bijna geen reden had 
om aan haar verhaal te twijfelen. Toch zei mijn gevoel dat 
er iets niet klopte. Ik kon er mijn vinger niet op leggen, 
daarom bedankte ik de vrouw voor haar aanbod en ging 
ik op zoek naar ander thuiswerk.”

Advies van de Belastingdienst
“De weken daarna bleef de vrouw via Messenger contact 
met me zoeken. Ze liet allerlei foto’s zien van haar huis 
in Spanje waar ze op dat moment verbleef. Een huis dat 
ze had kunnen bekostigen met het werk dat ze deed. Ze 
zei het nooit zo expliciet, maar ik denk dat ze hiermee 
wilde laten zien dat ik dat ook allemaal kon bereiken 
als ik voor haar ging werken. Daarnaast bleef ze bena-
drukken dat wat ze deed echt niet illegaal was. Omdat 
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Een �jn zakcentje, dat hoopte 
Sharmila* (32) te verdienen toen 
ze zich online aanmeldde voor 
thuiswerk. Volgens de opdracht-
gever was het simpel: ze hoefde 
alleen een rekening te openen 
en kon daarna direct aan de slag. 
Helaas bleek het allemaal te 
mooi om waar te zijn…

TEKST RENÉE BROUWER

Sharmila: “Af en toe denk ik nog steeds: hoe heeft het 
zover kunnen komen? Hoe kan het dat ik er na al die 
twijfels alsnog intrapte? Het zijn vragen waar ik mee 
moet leren leven, want antwoorden krijg ik toch niet. 
Het enige wat ik tegen mezelf kan zeggen, is dat 
het niet mijn schuld was. Dat heb ik dankzij mijn 
therapie daarna ook geleerd: ik ben niet verantwoorde-
lijk voor anderen. Want dat was dé reden waardoor het 
de oplichtster uiteindelijk gelukt is. Ze heeft ingespeeld 
op mijn gevoel en daardoor kwam ik enorm in de 
problemen…”

Beetje schuldig
“Ik was zes maanden zwanger van mijn tweede dochter 
toen ik in juni 2020 op Facebook een interessante 
oproep voorbij zag komen. Een vrouw bood thuiswerk 
aan met �jne vergoedingen. Wat het precies was, stond 
er niet bij, maar wel dat het met aandelen te maken had 
en dat het ideaal werk was voor thuisblijvende moeders. 
Interessant, dacht ik. Na mijn studie rechten werkte 
ik een aantal jaar bij een groot verzekeringskantoor 
en daarna bij een bekende bank. Met aandelen had ik 
nog nooit gewerkt, maar dat leek me altijd al leuk. En 
omdat mijn eigen juridisch adviesbureau dat ik in een 
jaar eerder startte niet echt van de grond kwam, wilde 
ik graag weer aan de slag. Ergens op kantoor solliciteren 
vond ik alleen niet zo handig in verband met mijn 
naderende bevalling. Bovendien had ik nog een dochter 
van vier jaar rondlopen, dus voor mij was het ook wel 
even prima zo, lekker thuis met haar. Het scheelde dat 
we konden rondkomen van het salaris van mijn man. 
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ze zo aandrong, besloot ik de Belastingdienst te bellen. 
Ik vertelde over het aanbod dat ik had gekregen en 
vroeg of dat belastingtechnisch wel mocht. Volgens de 
medewerker was het geen probleem. Dit werk was 
bekend bij hen zei hij, want andere bedrijven werkten 
met eenzelfde soort constructie en in principe had het 
geen gevolgen voor de belasting die ik moest betalen. 
Zolang ik maar netjes afdroeg wat nodig was. Ook 
besprak ik het met mijn man. Ik wilde graag weten wat 
hij van het aanbod vond, maar hij was niet enthousiast. 
‘Doe maar niet’, zei hij. ‘Je weet nooit wie erachter zit.’ 
Daarom ging ik er alsnog niet op in.”

Nog één kans
“De vrouw bleef contact met me opnemen en 
stuurde me wekelijks een bericht waarin ze verschil-
lende video’s van haar bedrijf liet zien. Ook vroeg ze of 
er anders eens iemand bij mij mocht langskomen voor 
een kennismaking. Ik moest dan wel alvast een nieuwe 
bankrekening openen, maar als ik er na het gesprek 
toch niet mee door wilde gaan, dan kon ik altijd nog 
nee zeggen. Dat gold trouwens ook voor als ik besloot 
om het wèl te doen. Ook dan mocht ik er te 
allen tijde weer mee stoppen. Het eerste zaadje 
was hiermee geplant. Alleen een kennismaking 
kon geen kwaad, toch? Vandaar dat ik na drie 
maanden alsnog een nieuwe rekening opende en 
een afspraak maakte met een medewerkster bij mij 
thuis. Ze was een heel ander type dan de vrouw die 
ik steeds had gesproken. Veel minder zelfverzekerd 
en ook niet zo enthousiast. Met een map die ze mee 
had, vertelde ze over het werk en het trainings-
programma dat ik moest volgen. Met haar baas had 
ik afgesproken dat ze een contract zou meenemen, 
zodat ik dat alvast kon inzien, maar die had ze niet 
bij zich. ‘Vergeten’, zei ze. Ik vond het maar een raar 
verhaal en gaf aan dat ik er dan toch echt vanaf zag. 
Een aantal dagen later kreeg ik een berichtje van de 
vrouw die bij mij was langs geweest. Ze zei dat ze was 
ontslagen, omdat ze het contract was vergeten en haar 
werk niet goed had gedaan. Maar mocht ik haar 
nog één kans willen geven, dan kon ze haar baan 

terugkrijgen. De keuze was dus aan mij. Met medeleven 
dacht ik erover na. Moest ik haar niet gewoon nog een 
kans geven? Iedereen kon toch een fout maken? ‘Oké’, 
zei ik daarom uiteindelijk. ‘We plannen een nieuwe 
afspraak. Maar dan moet je wel echt het contract 
meenemen.’ Na twee dagen kwam de medewerker 
opnieuw langs. Weliswaar met een contract, maar 
vol grammaticale fouten en zonder Kamer van 
Koophandel-nummer en handtekening van de baas. 
Best raar vond ik. Toch zei ik er niks over, omdat de 
medewerker een beetje ongemakkelijk op me overkwam. 
Alsof ze liever niet bij mij wilde zijn. Nu kan ik mezelf 
wel voor mijn kop slaan dat ik haar liever op haar ge-
mak stelde dan meer stil te staan bij mijn eigen twijfels, 
maar op dat moment zei ik niks over het contract. Ik 
keek er alleen naar en ondertekende het, zodat de vrouw 
in ieder geval niet weer met lege handen bij haar baas 
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vrouw die bij mij was langs geweest. Ze zei dat ze was 
ontslagen, omdat ze het contract was vergeten en haar 
werk niet goed had gedaan. Maar mocht ik haar 
nog één kans willen geven, dan kon ze haar baan 

vrouw die bij mij was langs geweest. Ze zei dat ze was 

besprak ik het met mijn man. Ik wilde graag weten wat 
hij van het aanbod vond, maar hij was niet enthousiast. 
‘Doe maar niet’, zei hij. ‘Je weet nooit wie erachter zit.’ 
Daarom ging ik er alsnog niet op in.”

“De vrouw bleef contact met me opnemen en 
stuurde me wekelijks een bericht waarin ze verschil-
lende video’s van haar bedrijf liet zien. Ook vroeg ze of 
er anders eens iemand bij mij mocht langskomen voor 
een kennismaking. Ik moest dan wel alvast een nieuwe 
bankrekening openen, maar als ik er na het gesprek 
toch niet mee door wilde gaan, dan kon ik altijd nog 
nee zeggen. Dat gold trouwens ook voor als ik besloot 
om het wèl te doen. Ook dan mocht ik er te 
allen tijde weer mee stoppen. Het eerste zaadje 
was hiermee geplant. Alleen een kennismaking 
kon geen kwaad, toch? Vandaar dat ik na drie 
maanden alsnog een nieuwe rekening opende en 
een afspraak maakte met een medewerkster bij mij 
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om het wèl te doen. Ook dan mocht ik er te 
allen tijde weer mee stoppen. Het eerste zaadje 
was hiermee geplant. Alleen een kennismaking 
kon geen kwaad, toch? Vandaar dat ik na drie 
maanden alsnog een nieuwe rekening opende en 
een afspraak maakte met een medewerkster bij mij 
thuis. Ze was een heel ander type dan de vrouw die 
ik steeds had gesproken. Veel minder zelfverzekerd 
en ook niet zo enthousiast. Met een map die ze mee 
had, vertelde ze over het werk en het trainings-
programma dat ik moest volgen. Met haar baas had 
ik afgesproken dat ze een contract zou meenemen, 

 ‘Mijn 
gevoel zei 

dat er 
iets niet 
klopte’
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ik dan, pas bevallen en helemaal van de kaart. Ik had 
geen idee wat ik moest doen. Gelukkig vond ik een 
goede advocaat die de bank wist over te halen dat ik er 
niks mee te maken had. Ik was net zo goed slachtoffer 
van oplichting, dus het was niet eerlijk om mij daarvoor 
verantwoordelijk te houden. Na veel gedoe ging de bank 
hierin mee en werd mijn schuld kwijtgescholden. Of 
de slachtoffers hun geld hebben teruggekregen, weet 
ik niet. Helaas was het daarna nog niet afgerond. Zo 
kwam ik er later ook achter dat de vrouw van Messenger 
met mijn naam, gegevens op mijn rijbewijs en rekening-
nummer verschillende dure iPhone-abonnementen had 
afgesloten. Die waren natuurlijk nooit betaald, dus daar-
om ontving ik op een gegeven moment aanmaningen. 
Opnieuw in paniek kaartte ik het aan bij de telefoon-
providers. Omdat ze me niet geloofden, gaven ze het 
incassobureau de opdracht om het te onderzoeken. Tot 
mijn grote opluchting gaf het incassobureau mij gelijk. 
Mijn schuld werd kwijtgescholden, maar helaas wilden 
de providers mijn BKR-registratie niet terugtrekken. 
Die heb ik dus nog steeds. Ondanks mijn aangifte zijn 
de vrouwen nooit gepakt. De politie wilde niet achter 
ze aangaan en de bank heeft het ook zo gelaten. Zelf 
heb ik ze ook niet meer kunnen spreken, omdat ze me 
allebei hebben geblokkeerd. Wie weet wat ze nu nog 
allemaal uitspoken…”

Zware les
“Inmiddels is er een beetje rust in de tent, maar ik 
merk dat alles nog een grote invloed op mij heeft. 
De relatie tussen mijn man en ik is ernstig verstoord. 
Hij vertrouwt me niet meer en ik heb op mijn beurt 
weer moeite om anderen te vertrouwen. Verder heb ik 
weinig kunnen genieten van mijn kraamtijd. Ik was 
alleen maar bezig met alle zorgen en geldproblemen die 
ik opeens had. Momenteel krijg ik nog steeds therapie 
om alles te verwerken. Doordat ik in eerste instantie 
heel boos op mezelf was en gewoon niet begreep hoe 
mij dit heeft kunnen overkomen, moest ik mezelf eerst 
leren vergeven. Volgens mijn therapeut was het niet 
mijn schuld dat dit is gebeurd, ik ben gewoon 
misleid. Ook zie ik nu in dat ik niet verantwoordelijk 
ben voor anderen. Wat dat betreft was dit een zware, 
maar belangrijke les voor mij. De oplichters hebben heel 
goed ingespeeld op mijn emoties, maar dat laat ik echt 
nooit meer gebeuren. Ik weet dat ik nu veel op mijn 
intuïtie moet vertrouwen, want uiteindelijk had die het 
vanaf het begin al bij het juiste eind.” 

* Sharmila’s echte naam is bekend bij de redactie. 

aankwam. En zelf hield ik in mijn achterhoofd dat ik 
later alsnog kon opzeggen. Vervolgens nam de jonge 
vrouw een foto van mijn rijbewijs. Ook vroeg ze me om 
de enveloppen van de bank waar ik een nieuwe rekening 
had geopend. Daar zaten de pinpas en pincode in en in 
goed vertrouwen gaf ik beide aan haar mee. Volgens 
de vrouw was dit protocol. Omdat het om grote 
bedragen ging die gestort zouden worden, moest het 
bedrijf inzage hebben in de rekeningen. Ik zou de 
enveloppen dezelfde dag nog terugkrijgen, samen met 
het contract dat door de baas zou worden ondertekend. 
Ik hoefde me geen zorgen te maken.”

Geblokkeerd 
“Die dag kwam de vrouw niet meer terug. Ik belde haar 
meerdere keren, maar ze nam niet op. Daarom stuurde 
ik haar baas via Messenger een berichtje dat ik van alles 
afzag. Ik had er geen vertrouwen meer in en wilde zo 
snel mogelijk mijn pinpas en pincode terug. ‘Prima’, zei 
de vrouw. ‘Ik zorg dat je vandaag alles terugkrijgt.’ Vlak 
na dat chatgesprek begonnen mijn weeën en samen met 
mijn man ging ik naar het ziekenhuis voor de bevalling. 
Het gedoe met de pinpas was ik in één klap vergeten, 
totdat ik twee dagen na de bevalling door de bank werd 
gebeld dat mijn rekening was geblokkeerd. Ze hadden 
verschillende meldingen gekregen dat slachtoffers van 
phising aangifte tegen mij hadden gedaan. Bij hen 
waren er allerlei grote bedragen van hun bank-
rekeningen verdwenen, overgemaakt naar mijn 
nieuwe rekening. Vervolgens was al dat geld contant 
opgenomen. In shock hoorde ik het aan. Het kon 
niet anders dan dat die vrouw van Messenger en haar 
medewerker hierachter zaten. Ze hadden me opgelicht.”

Niet serieus
“Huilend vertelde ik het aan mijn man. Hij was boos, 
vooral omdat hij me eerder al had gewaarschuwd dat ik 
niet met die vrouw in zee moest gaan. Samen gingen we 
naar de politie, maar daar werd ik niet serieus genomen. 
Volgens hen had ik willens en wetens mijn pinpas en 
pincode meegegeven, dus het was mijn eigen schuld. 
Ze wilden niet eens een aangifte opnemen. Daar stond 


